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NIEUWSBRIEF  PCOB                                                      

afdeling                

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL e.o.  

Voorwoord van de voorzitter 
 
Beste mensen, 
Ook vanaf deze plaats wens ik u alle goeds 
voor 2024. Velen heb ik wel gesproken, 
maar zeker niet iedereen. Daarom ook maar 
op deze manier. 
Al lag er sneeuw en was het glibberen, we 
hadden een mooi feest op 16 januari. Met 
wat geluidsproblemen en een wat aangepast 
programma hadden we een gezellige en 
grappige middag. Ongelooflijk hoeveel  

spreekwoorden en gezegdes hebben we. En knap om dat 
allemaal aan elkaar te rijgen. En wat fijn dat er zoveel mensen   
waren: dat deed ons echt goed! De PCOB is er voor iedereen! 
We zagen in de hal een grote zak met plastic doppen. Ze zijn 
gespaard na onze oproep in de vorige nieuwsbrief. We sparen 
voor de KNGF, het blindengeleidehonden Fonds. Een goed 
doel dus. Ga zo door. In ieder geval bedankt. 
De meditatie wordt deze keer verzorgd door de nieuwe 
predikant van De Fontein. Hij had een preek gehouden over 
Hannah. Dat paste zó goed bij onze leeftijd, dat we hebben  
gevraagd of hij daar een meditatie van kon maken. Dat deed hij 
graag. 
Er staat een jaarvergadering op het programma in februari. U 
krijgt losse papieren bij deze nieuwsbrief. Leest u het goed 
door? We gaan die bekijken op de 27e februari. Daarna krijgen 
we prachtige beelden te zien en leuke verhalen te horen van 
Chris van Rijswijk over zijn hobby: vogels spotten. Zeer de 
moeite waard. Komt u ook? 
Ook zijn er weer leuke uitjes waar u aan mee kunt doen. Nog 
nooit mee geweest? Probeer het eens een keer. Zo gezellig! 
En soms leerzaam en soms leuk. Achter in deze nieuwsbrief 
hebben we een agenda gemaakt, zodat u gemakkelijk kunt 
zien: wat, wanneer en waar. 
Ook is er een stukje gereserveerd voor “vraag en aanbod”. Als 
u iets heeft dat u niet meer gebruikt, of als u iets nodig heeft, 
dan kunt u het opgeven. Zo kunnen we vragers en aanbieders 
bij elkaar brengen. 
Kortom: we hebben weer ons best gedaan om een mooie 
nieuwsbrief vol wetenswaardigheden te maken. Mocht u 
suggesties hebben, laat het ons weten. 
We gaan weer een nieuw jaar met een volle agenda tegemoet. 
We bidden u toe dat u de kracht en de moed hebt met ons mee 
te doen. Heel graag zien we u. 
Hartelijke groet, Marjan Tromp 
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Meditatie 
 
“Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan 
God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de 
bevrijding van Jeruzalem” (Lucas 2: 38).  
Hanna, een oude vrouw en profetes, was geroepen door 
God om aan mensen een boodschap door te geven. Hanna 
leefde 7 dagen in de week, 24 uur per dag in de tempel: ze 
wijdde zich toe aan God, in de jarenlange verwachting van 
de Messias.  
Jozef, Maria en de kleine Jezus verschijnen in de tempel. 
Op dat moment is Hanna - als je doorrekent - ongeveer 105 
jaar oud. Een zeer hoge en gezegende leeftijd. Hanna ziet 
Maria en Jozef staan en ontdekt Jezus, die nog in de armen 
van Simeon ligt. Ze stapt op hen af en herkent in Jezus 
zonder enige twijfel de redder die Hij zal zijn. In Hem ziet 
Hanna de belofte van God die betrouwbaar is.  
De ontmoeting met Jezus heeft een veranderende werking 
voor Hanna. Ze beseft dat deze Jezus de bevrijder is waar 
het volk op wacht. Dat besef brengt Hanna in beweging. Ze 
eert God en dankt Hem voor het bijzondere dat is gebeurd. 
Dat Jezus is geboren en dat God door Hem heen mensen 
zal bevrijden. Het goede nieuws houdt Hanna niet voor 
zichzelf. In feit is ze één van de eerste apostelen. Via Hanna brengt God de beweging van 
geloof in Jezus verder, de wereld in. Hanna praat over Jezus met iedereen die uitziet naar de 
bevrijding van Jeruzalem. Ongetwijfeld kwam Hanna door haar leven in de tempel veel andere 
mensen tegen, voor wie ze een bekende was. Zo had zij de kans om te spreken over Jezus 
met mensen die hopen op God en uitzien naar de redding die Hij belooft.  
Hopelijk is dit verhaal een bemoediging voor u, als u op leeftijd bent gekomen. De ouderdom is 
voor God geen beperking om van betekenis te zijn voor anderen.  
Misschien kunt u zijn als Hanna, voor mensen die u ontmoet. Misschien kunt u met mensen 
delen van wat u hebt geleerd, in mooie en verdrietige dagen. Mogelijk kunt u delen van uw 
geloof in Jezus, met de mensen om u heen. Uw geloof dat is gerijpt door de jaren heen; het is 

broodnodig voor jongere mensen om mee te krijgen. De 
wijsheid en geloofservaring die u heeft om mensen van alle 
leeftijden te vertellen hoe goed God is en dat Jezus de redder 
is, opdat mensen Hem vinden en zich aan Hem toewijden.   
Ds. Ewoud Jonker 

 

Contactmiddag Pasen 
Op 26 maart hopen we samen de lijdensweg van de Here Jezus te gedenken en het Paas-
feest te vieren. We zijn blij dat ds René van Loon uit Rotterdam ons beelden van Jeruzalem wil 
laten zien. Zo kunnen we de weg volgen die Jezus moest gaan. Hij is daar meermalen         
geweest en kan er ontzettend veel en mooi over vertellen. Natuurlijk zullen we ook mooie    
liederen met elkaar zingen. Iedereen is welkom, zoals altijd!  
Marjan Tromp 
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Uit eigen kring 
Nieuwe leden:  
Per 19 oktober de heer G. van Rietschoten en mevrouw T. van Rietschoten - Lagerwaard, 
Steiger 16, 2935 AM Ouderkerk aan den IJssel. 
Per 8 november mevrouw J. Borsje - Smit, Melodie 16, 2925 BK Krimpen aan den IJssel. 
Per 20 november mevrouw A. Bouter, Rembrandtlaan 57, 2923 XL Krimpen aan den IJssel. 
Per 5 december de heer B. Verheij en mevrouw J. Verheij - van Hoogdalem, Burgemeester 
Lepelaarssingel 68, 2925 ES Krimpen aan den IJssel. 
 
Overleden:  
Op 31 oktober: de heer P. van der Ham , Verpleeghuis Crimpenersteyn afd. Leisteen. 
Op 4 november: mevrouw N. van Vliet - van der Schans, Verpleeghuis Crimpenersteyn,    
kamer 42. 
Op 15 december 2023: mevrouw A. van der Burg - Hoppezak, Lijsterstraat 74, 2922 VG 
Krimpen aan den IJssel. 
Op 30 december 2023: mevrouw M.R.J. van Eersel - van Til, Populierenlaan 8, 2925 CT 
Krimpen aan den IJssel. 
Op 30 december 2023: de heer A.D. Kelder, Verpleeghuis Tiendhove, afdeling Klaverblad, 
kamer 1 te Krimpen aan den IJssel. 
Op 23 januari 2024: mevrouw C.M. van Kooten - Schouten, Heemraadhof 35, 2922 CK 
Krimpen aan den IJssel. 
De kinderen, kleinkinderen en verdere familie wordt Gods troost toegewenst. 

 
Jubilea: 
Het echtpaar Verheij - Hoogdalem, Burgemeester Lepelaarssingel 68, 2925 ES was op 4 
november 2023 40 jaar getrouwd. 
Het echtpaar Bakker - Barkmeijer, Esdoornlaan 34, 2923 EG was op 14 december 2023 40 
jaar getrouwd. 
Het echtpaar Zonnenberg- Zijderlaan, Tournooi 107, 2924 VG was op 28 november 2023 50 
jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd en nog mooie huwelijksjaren toegewenst. 
 
 
 
Vanuit de ledenadministratie………………………… 
Aan het einde van het jaar of zo u wilt aan het begin van een 
nieuw jaar ben je altijd weer benieuwd hoe ons ledenbestand is 
verlopen in 2023. 
Vanuit de ledenadministratie kan ik u zeggen dat onze vereniging 
op 1 januari 2023 326 leden telde.  
Op 1 januari 2024 was dit aantal 321. 
In 2023 zijn er 25 nieuwe leden bijgekomen en daar zijn we heel 
blij mee. Helaas moesten wij u ook berichten dat 12 leden ons zijn 
ontvallen. 
Daarnaast was er ook sprake van verhuizingen van PCOB-leden 
naar andere gemeenten en 18 leden hebben gemeend hun 
lidmaatschap op te moeten zeggen. 
In dit lustrumjaar 2024 – 35-jarig bestaan van onze PCOB-afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. 
– hopen we dat het ledenaantal zal toenemen. Hierbij wordt ook uw inzet gevraagd. Attendeer 
uw familieleden, vrienden en bekenden op onze christelijke seniorenorganisatie door hiervan  
lid te worden en zodoende te ‘genieten’ wat onze afdeling allemaal biedt in de maandelijkse 
contactmiddagen en de diverse activiteiten die de werkgroep EropUit maandelijks organiseert 
voor haar leden en introducees. 
Gijs Zwijnenburg – ledenadministratie PCOB afd. Krimpen aan den IJssel e.o. 

 PCOB 
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Donderdag 7 december 2023 bezoek Synagoge te Sliedrecht 
Op deze dag bezochten we met meer dan 20 belangstellenden de enige dijksynagoge ter 
wereld in Sliedrecht. 
In de onderwoning, nu ingericht als ontvangstruimte en museum - met in de bedstee de biblio-
theek - werden we met koffie en wat lekkers ontvangen door onze gastheer en gids de heer 
Peter van Wijngaarden. Hij vertelde in de synagoge, heren keppeltje op, over de geschiedenis 
van de joden in deze regio en het ontstaan van de dijksynagoge. 
De huidige synagoge was al lang niet meer in gebruik voor de diensten op sabbat in verband 
met te weinig Joodse mannen. En met name in en na de Tweede Wereldoorlog is het gebouw 
in gebruik geweest voor allerlei doeleinden, met name als opslagruimte. En in het onderhuis als 
woning. 
Na de “bijna” watersnoodramp van 1995 be-
sloot Rijkswaterstaat ook hier de dijken te 
verhogen en dus te verbreden. Alle binnen-
dijkse huizen werden afgebroken. Dat lot 
zou ook voor de voormalige synagoge 
beschoren zijn, maar de stichting Dijk-
synagoge, die al in 1994 was opgericht, 
kreeg het voor elkaar dat het 
“Jodenkaarskie” niet werd gesloopt. Het 
werd in 13 stukken gezaagd en opgeslagen. 
Een bewuste keuze, omdat alleen op die 
manier de ziel van het gebouw intact bleef. 
De gezangen en gebeden waren in de 
muren van de sjoel getrokken. Steentje voor 
steentje de synagoge afbreken betekende 
de teloorgang van de ziel. 
Toen de dijk in 2002 voldoende ingeklonken 
was werd hij iets westelijker weer opgebouwd op een extra aangelegde terp. De lezing van 
Peter ging vloeiend over in de Joodse gebruiken in de synagoge en de rituelen thuis en de 
praktische invulling van de 613 Mozaïsche wetten. Veel bekende termen kwamen voorbij, maar 
werden weer mooi in zijn context gezet. Leuk weetje: Hoeveel pitten telde Maimonides in de 
granaatappel? Ja zoveel. Geen wonder dat deze vrucht staat voor vruchtbaarheid. 
Op het moment dat wij er waren is een deel van de expositieruimte én de synagoge ingericht 
over het komende feest: Chanoeka, Lichtjes feest , een Joods feest dat niet in de Bijbel wordt 
vermeld. 
Na haast twee uur verlaten we de mooi gelegen synagoge weer, kijken nog even achter om en 
lezen de tekst boven de voordeur: vertaald uit het Hebreeuws: “Laten wij met vreugde opgaan 
in het huis des Heeren”. Een mooie gedachte als wij zondag ons eigen huis des Heren mogen 
binnentreden. 
Hans van Embden 
 

Terugblik kerstbijeenkomst 2023 
Op 12 december vierden we met elkaar het kerstfeest. De geboor-
te van Jezus. We hoorden verhalen uit de Bijbel, maar ook een 
verhaal van Corrie ten Boom. Over een ervaring toen ze in Duits-
land in een concentratiekamp was.  
We hebben heel wat gezongen. We werden daarbij begeleid door 
Gerrit van der Werf.  
Jorine van Veelen heeft 2 prachtige liederen voor ons gezongen. 
Samen genoten we van een high tea. Heerlijke hapjes werden 
voor ons op tafel gezet.  
Kortom: het was een heel fijn samenzijn om zo met elkaar het 
kerstfeest te beleven. 
Het bestuur 
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Donderdagmorgen 22 februari 2024 om 10.00 uur. 

Bedrijfsbezoek WD Trading B.V. 
Deze morgen zijn we te gast bij WD Trading 
B.V. aan de van der Giessenweg 8 
(Stormpolder) in Krimpen aan den IJssel.  
WD Trading is een Krimpens familiebedrijf dat in 

meer dan 25 jaar zich ontwikkeld heeft tot een betrouwbaar en servicegerichte onderneming op 
het gebied van recycling van ijzer en metalen. Daarnaast heeft dit bedrijf zich verder gespecia-
liseerd in datavernietiging, inkoop van electronica en printplaten. Tevens ook actief in bedrijfs-
opruiming enz. 
Deze morgen worden wij door de eigenaren ‘bijgepraat’ over het proces dat zich afspeelt in hun 
bedrijf. Voor meer informatie over het bedrijf verwijzen wij u gemakshalve naar hun website: 
www.wdtrading.nl Om 10.00 uur zijn we welkom en het programma zal rond de klok van 12.00 
uur worden afgerond.  
We gaan uit van een maximale grootte van de groep van 15 personen. 
Voor deze excursie kunt u zich aanmelden bij Gijs Zwijnenburg. 
 
Dinsdagmorgen 12 maart 2024 – bezoek Maritiem Museum te Rotterdam 

Voor 9 januari jl. stond deze excursie al 
gepland. Vanwege te geringe deelname is deze 
excursie toen niet doorgegaan. We doen een 
hernieuwde poging in deze Nieuwsbrief om 
leden op te roepen als geïnteresseerde voor dit 
museum.  
De afstand is niet ver. We kunnen reizen met 
de metro. 
Gemakshalve verwijzen wij u naar de Nieuws-

brief van december/januari jl. waarin alle informatie staat over deze reis. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 8 maart a.s. bij Johan van der Niet.  
Ook voor vragen enz. kunt u bij hem terecht. 
 
Woensdagmorgen 3 april 2024 – 1e geplande fietstocht 

Vanaf ontmoetingscentrum ‘De Tuyter’ aan de Nachtegaalstraat 
willen we op deze morgen om 09.30 uur onze 1e fietstocht 
starten. We doen het rustig aan, drinken onderweg ergens een 
kopje koffie/thee. 
Maken vervolgens nog wel een extra stop voor een korte pauze 
en hopen dan rond het middaguur weer terug te zijn. Qua 
afstand moet u denken aan maximaal 25 kilometer. 
Intussen hebben al 7 personen zich aangemeld. Het zou mooi 
zijn als we de groep tot maximaal zo’n 15 fietsers kunnen 
uitbreiden en uiteraard hopen we op mooi weer.  
U kunt zich aanmelden bij Gijs Zwijnenburg. 

ER-OP-UIT 

 

Activiteiten van de werkgroep 

Bezoek ook eens de nieuwe boerderij- en streekproductenwinkel 

van Kaasboerderij Boer Bas. Zie de advertentie op bladzijde 15. 
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Dinsdag 9 april 2024 - dagreis naar de Abdij van Egmond-binnen 
Vorig jaar ging de geplande reis naar de Abdij van Egmond-binnen helaas niet door. 
Dit vanwege ziekte onder het personeel van de Abdij. 
Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt voor dinsdag 9 april 
a.s. 
De leden die zich in september 2023 hadden aangemeld 
voor deze reis hebben intussen een brief van onze 
werkgroep ontvangen met de vraag of zij al dan niet op de 
deelnemerslijst willen blijven staan. 
Voor de goede orde vindt u hieronder wat informatie: 
08.30 uur -  vertrek vanaf De Tuyter - parkeerplaats 
10.30 uur - ontvangst in de Abdij met koffie en gebak 
11.00 uur -  lezing door de heer Leo Feijen (bekend van de  
  TV en kloosterkenner) 
13.00 uur - lunch en vervolgens een rondleiding door het  
  Abdijcomplex 
15.15 uur - einde programma 
15.30 uur -  vertrek naar Krimpen aan den IJssel 
Kosten € 50,00 per persoon. 
Voor vragen etc. en aanmelding kunt u terecht bij Gijs Zwijnenburg. 
 
 

 
 

 
De jaarvergadering op dinsdag 27 februari 2024 is een 
belangrijke bijeenkomst voor alle leden. We hopen dat u 
dan ook komt. De agenda, de jaarstukken en de begroting 
worden los in deze nieuwsbrief aan de leden verspreid. 
Goed om terug te kijken wat er allemaal gebeurd is. 
Hadden we dingen anders moeten doen? Hoe gaan we 
financieel het nieuwe jaar in? Wat moet daaraan 
bijgeschaafd worden? We horen het graag van u. De 
middag begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur. Koffie en 
thee staan om 13.30 uur klaar. Dit stukje van de middag 
proberen we kort te houden. Na de jaarvergadering laat 
Chris van Rijswijk (u kent hem misschien van de Krimpen 
Wijzer) ons zijn mooiste foto’s zien en hij vertelt er leuke 
verhalen bij. Hij is een echte vogelaar, gaat voor dag en dauw op pad om vogels te spotten. 

Kou of hitte? Jammer dan, zegt deze bikkel.  
Kom luisteren en kijken! Bijzonder.  
We sluiten rond 16.00 uur af.  
Het Bestuur 
 

De gegevens waar u zich op kunt geven zijn: 

Johan van der Niet   tel.: 06 - 42657996 - mailadres: johanvdniet@kpnmail. 

Gijs Zwijnenburg  tel.: 0180 - 520894 - mobiel: 06 - 33697724 -  

 mailadres: gzwijnenburg@outlook.com.  
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Wijziging aanvangstijd bezoek Museum Rotterdam 
Een aantal pcob-leden heeft zich opgegeven voor ons bezoek 
aan Museum Rotterdam '40-’45 op 6 februari 2024.  
In tegenstelling tot de eerdere aankondiging verzamelen we 
om 13.00 uur bij de ingang van metrostation Capelsebrug en 
reizen we vervolgens naar halte Coolhaven.  
De reden hiervoor is dat het museum pas om 11.00 uur open 

gaat. We vertrekken ook niet vanaf de ‘Tuyter’. Een aantal leden geeft de voorkeur aan de bus 
in verband met de beperkte parkeermogelijkheid overdag bij Capelsebrug. 
U kunt zich voor deze activiteit nog aanmelden. Mocht u door deze wijziging van deelname 
afzien dan graag een bericht. 
Met vriendelijke groet, Johan van der Niet 
 
Dank u wel! 
We waren blij verrast toen het bestuur besloot om een deel van 
de collecte, die na de kerstviering op 12 december 2023 werd 
gehouden, te bestemmen voor een zgn. goed doel. In 2022 was 
het de Voedselbank en vorig jaar dus voor ‘onze’ stichting met de 
naam ‘Constru Casa’. De stichting bouwt eenvoudige huizen voor 
de armste families in Guatemala (Midden Amerika). Inmiddels zijn 
al ruim 1750 families geholpen. 
Ze hebben de krot van oude planken, karton en plastic verruild 
voor een eenvoudige betonnen 3-kamerwoning, die ook voorzien is van toilet en douche. Zo’n 
familie gaat echt een ander leven ervaren, waarbij –als voorbeeld- de kinderen op school beter 
presteren.   
In november zijn wij weer 4 weken in Guatemala geweest en hebben zelf gezien wat een 
impact zo’n verandering heeft. 
Via de collecte ontving de stichting het prachtige bedrag van € 300,-- en daar zijn wij erg blij 
mee. Dit geld wordt op een goede manier in Guatemala besteed.  
Hartelijk dank voor dit mooie bedrag. Donateur worden of wilt u meer informatie? 
Of wilt u de periodieke nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan, zie hieronder onze gegevens. 
Hartelijke groet, 
Frans en Renje van Rij, promotie en fondsenwerving Stichting “Constru Casa”, 
website: www.construcasa.nl.; e-mail: promotie@construcasa.nl. 
telefoon: 06 – 17 405 923. 

 
 
 
 
 
De vrijwilligers van de  
PCOB hebben een  
amarylisbol gekregen. 
 
Een vrijwilliger stuurde er 
een foto van. 
 
Nou, die heeft mooi staan 
shinen. 
 
 

 

De nieuwe  banner van de PCOB 

voor meer naamsbekendheid! 

http://www.construcasa.nl
mailto:promotie@construcasa.nl
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De “Omweg” 
Na gedegen scholing voor de dekdienst koopvaardij,  intern aan boord opleidingsschip "De 
Nederlander" toen aan de Aelbrechtskade Rotterdam, in dienst gekomen bij de "Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd. 
 
Als 16-jarige lichtmatroos voor onbe-
paalde tijd aangemonsterd op de SS 
"Friesland". 
De afvaart vanaf de Lloydkade was in het 
voorjaar 1956. 
Een toen al, in politiek opzicht, onder 
andere in het Midden-Oosten spannend 
jaar...! 
Voorbij Hoek van Holland was de zee 
nogal onrustig. Het jongste beman-
ningslid kreeg de opdracht wat af te 
leveren bij de hoofdmachinist beneden in 
de machinekamer. 
Zonder gehoorbescherming in het helse 
lawaai van de stoomturbine de steile 
metalen trappen af. Weer aan dek gekomen en de zware deur achter zich dichtgedaan, kwam 
de maag in opstand. Een paar stappen naar de railing en de inhoud ging overboord!  
Vreemd genoeg bleef vanaf dat moment de komende jaren de zeeziekte achterwege. 

 
  Via de Golf van Biskaje, de Straat van Gibraltar en 
 de   Middellandse Zee werd Port Said bereikt, de 
 toegang tot het Suez Kanaal. Tijdens de wachttijd 
 vóór de kanaalinvaart aan dek gefotografeerd met 
 een groepje authentieke Arabieren die voor de grap 
 een Arabische muts op het hoofd van het jongste 
 bemanningslid drukten. (zie afbeelding) 
 Na Suez aan het andere eind van het kanaal, door 
 de Rode Zee, de Golf van Aden en de Indische 
 Oceaan naar onder andere Indonesië. 
 
 De thuisvaart verliep anders... 
 De bemanning kreeg zo langzamerhand al het 
 "thuisgevoel"! 
  Al driekwart in de Rode Zee en bijna Suez in zicht, 

kwam nogal opgewonden de marconist op de brug met het bericht van de rederij dat vanwege 
de Suezcrisis het Suez Kanaal geblokkeerd was en omgevaren moest worden om Kaap de 
Goede Hoop! 
Het werd "iets" meer dan  " een Straatje Om"... 
De "Ouwe" (kapitein) gaf direct orders om koers te veranderen. De Rode Zee weer terug en na 
een stop in Kaapstad voor inname proviand en de Walvisbaai voor bunkeren naar de 
thuishaven. 
 
Door de "OMWEG" werd het aanmeren in Rotterdam, inmiddels november, wel een "latertje"!!! 
Samengevat zal zéér waarschijnlijk schip en bemanning de dans ontsprongen zijn door niet in 
het Suez Kanaal verzeild geraakt te zijn. Met alle gevolgen van dien! 
 
De herinneringen in dit verhaal zijn voortgekomen naar aanleiding van de trieste 
gebeurtenissen met talloze onschuldige slachtoffers in Israël en Palestina als gevolg! 
Samenvatting en gevolg voor ondergetekende: 
Na afmonstering van de SS Friesland volgden nog drie aanmonsteringen als matroos aan 
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boord van de SS Utrecht, de SS Weltevreden en het emigrantenschip 
De Waterman.  De Waterman bracht emigranten naar Canada. 
Na afmonstering van het laatstgenoemde schip,  het is inmiddels voor-
jaar 1958 en de matroos is nu 18 jaar.  
Thuis lag er een oproep voor de keuring militaire dienst op de mat. 
Na goedgekeurd, zou de inlijving zijn bij het Korps Infanterie. Wat nu? 
Het was de tijd van de Koude Oorlog en de Regering moedigde nog 
steeds landgenoten aan om te emigreren. Want Nederland was VOL...! 
Er werd een door de regering Emigratie voorlichtingsbijeenkomst 
bezocht en het besluit was genomen. 
 
De selectie voor emigratie goed doorgekomen en ook de "Onder 
Voorwaarden" vrijstelling militaire dienst. 
 
Kort daarna in mei 1958 met het zelfde schip de Waterman vanaf de Wilhelminakade 
Rotterdam, nu niet als bemanningslid, maar als emigrant vertrokken naar Canada! 
Joris van Roosmalen 

  
 
 
 

Beste mensen, 
Een nieuw jaar is weer begonnen, hierbij wil ik u allen dan ook al het goede en bovenal Gods 
onmisbare zegen toewensen voor het komende jaar. 
Een nieuw jaar betekent echter ook een nieuw boekjaar waarin de contributies ook weer       
betaald moeten gaan worden, mag ik met u allen afspreken dat meteen te doen, zodat het niet 
in het vergeetboek komt en er veel onnodige tijd en geld in herinneringen gaat zitten. 
Vriendelijk verzoek ik u de contributie over te maken naar het rekeningnummer: 
NL 27 RABO 0152 7958 12 t.n.v. PCOB afdeling Krimpen, waarvoor bij voorbaat dank. 
Voor de goede orde vermeld ik nog de bedragen: 
€ 38,50 voor een alleenstaande en € 59,- voor een leefeenheid. 
Als u een machtiging hebt afgegeven dan geldt dit natuurlijk niet voor u, er wordt deze maand 
dan automatisch geïncasseerd. 
Met hartelijke groet, namens het bestuur van PCOB afd. Krimpen aan den IJssel e.o, 
Klaas Star, penningmeester 
Telefoonnummer: 06-29319162 
 
 
 

 
Fietsen en wandelen met Er-op-Uit 
Wandelen en fietsen zijn nou echt activiteiten die je 
gezellig samen kunt doen. Niet alleen dat het gezellig 
is, maar ook gezond. Heeft u interesse of vragen om 
mee te gaan wandelen of fietsen met Er-Op-Uit?  
Laat het ons weten.  
 
Bel of mail naar:  
Fietsgroep: Gijs Zwijnenburg 
tel.: 0180 - 520894 - mobiel: 06 - 33697724 -
mailadres: gzwijnenburg@outlook.com 
 
Wandelgroep: Johan van der Niet  
tel.: 06 - 42657996 - mailadres: johanvdniet@kpnmail 

Let op: Het mailadres van de       

penningmeester is veranderd in: 

penningmeester@pcobkrimpen.nl 
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de PCOB-nieuwsbrief 6 x per jaar uitkomt 

• dat het PCOB-magazine 8 x per jaar uitkomt 

• de nieuwsbrief per 2024 een nieuw jasje heeft gekregen 

• de contactmiddagen altijd in kerkgebouw ‘De Fontein’ worden gehouden 

• u kunt bellen als u vervoer nodig heeft naar de contactmiddag 

• u altijd buren en/of vrienden mee kunt nemen 

• er een giftenpot staat voor uw bijdrage van de koffie etc. 

• de meditaties afwisselend door verschillende predikanten worden geschreven 

• er een rubriek ‘aangeboden & gevraagd’ in de nieuwsbrief komt 

• iedere maand uitjes worden georganiseerd door de werkgroep Er-op-Uit 

• u altijd mee kunt doen aan de puzzel en kans maakt op een klein prijsje 

• er wel 42 vrijwilligers zijn die het reilen en zeilen van onze PCOB-afdeling in goede banen 

willen laten lopen 

• van dit aantal brengt het grootste gedeelte de nieuwsbrieven rond 

• dat u bij een aantal winkeliers, op vertoon van uw PCOB-ledenpas, korting krijgt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Ik ben vrijwilliger bij de kringloopwinkel van Woord en Daad in Krimpen ad Lek. Ik beheer daar 
de zgn. showtafels. Op deze tafels laten we bijzondere items zien, w.o. verzamelingen, zoals 
postzegels, speldjes, etc. Regelmatig komen er bezoekers kijken of er nog aanwinsten zijn. 
Maar dan moeten er wel zegels zijn die zijn ingeleverd. En daarvoor doen wij een beroep op de 
leden van de PCOB. Hebt u nog postzegels, speldjes, suikerzakjes of andere verzamel-     
artikelen liggen waar u toch niets mee doet. Wij willen ze graag hebben. Wij proberen ze te 
verkopen. De opbrengst is voor een goed doel. U kunt ze inleveren in de kringloopwinkel. 
Noem dan mijn naam er even bij, want anders blijven ze ergens liggen. 
U doet ons er een groot plezier mee. 
 
Namens de kringloopwinkel: Geert Schuphof, Belcantodreef 7, 2926 PB Krimpen ad IJssel.  
U mag ook bellen, dan kom ik ze graag ophalen (0180-519645). 

 
Het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom 

 
Het tegenovergestelde van armoede is DELEN 
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Beste puzzelaars, 
Helaas is verzuimd de puzzel in de nieuwsbrief december 2023 / januari 2024 te controleren. 
Van 3 puzzelaars kregen we bericht dat de puzzel niet klopte. Hiervoor bieden we onze 
excuses aan. Dit keer krijgt u van ons een moeilijkere puzzel. In elk geval zal u er iets langer 
over doen om de zin te vinden. Veel plezier ermee. 
Uit de inzendingen wordt weer een winnaar getrokken voor een leuk prijsje.  
U kunt meedoen tot maandag 4 maart 2024. 
De puzzelredactie 
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COLOFON: 
Voorzitter: 
Mevrouw M.A. Tromp-de Graaff  
telefoon: 0180-522828 
e-mail: voorzitter@pcobkrimpen.nl   

 
 
Bestuurslid: 
Mevrouw J. Bakker-Barkmeijer 
telefoon: 0180-518075 
e-mail: nicoicvjanneke@solcon.nl  

 
Werkgroep: 
Lief en Leed / Ledenwerving: 
Cock van der Vlist, Jaap Bremmer, 
Fia van Dijk, Lia van der Lee, Gerrit 
Weggeman en Janneke Bakker 
(bestuur)  tel.: 0180-518075 
  
Werkgroep: 
Diensten: klusjes, belastinghulp, 
adm. hulp, ledenadministratie: 
Dirk Bosch,  Frans van Rij, Gijs en 
Fija Zwijnenburg, Klaas Star 
(bestuur) 
tel.: 06-17405923 

  
  
Secretaris: 
De heer J. van Cappellen 
Anemoon 18 
2925 EB Krimpen aan den IJssel 
e-mail: secretaris@pcobkrimpen.nl 

 
Bestuurslid: 
Mevrouw A. Roose-Dercksen 
telefoon:  06-20951856 
e-mail: aroosedercksen@yahoo.com  

 
Werkgroep: 
Er-op-uit (reizen,excursies etc.): 
Johan van der Niet, Geert Schuphof, 
Gijs Zwijnenburg, Anneke Roose 
(bestuur) tel.: 06-33697724 
  
  
  

  
  
Penningmeester: 
De heer K.W.C. Star 
telefoon: 06-29319162 
e-mail: penningmeester@pcobkrimpen.nl 

 
  

 
 
 
 
 
Werkgroep: 
Communicatie, nieuwsbrief, website: 
Jan van Cappellen, Fija Zwijnenburg,  
Marjan Tromp (bestuur) tel.: 0180-522828  
 

 
Het adres van het verenigingsbureau PCOB is: Seniorenorganisatie PCOB, Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 Woerden.  
Telefonisch bereikbaar via nummer: 030 - 3400680. Wanneer u een e-mail naar het verenigingsbureau wilt versturen, kan 
dat via: secretariaat@pcob.nl.  
 
Toegang tot de landelijke website: www.pcob.nl  -> uw afdeling  -> vul “Krimpen aan den IJssel” in bij “zoeken……”.  
Onze afdeling heeft een plaatselijke website, via www.pcobkrimpen.nl komt u hierop terecht. De websitebeheerders zijn de 

heren Arie Tromp (telefoon: 0180 - 522828) en Klaas Star (06 - 29319162).  
 
Het IBAN/banknummer van de afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. is: NL27RABO 0152 7958 12 ten name van:           
Penningmeester PCOB Krimpen aan den IJssel. 
  
De jaarcontributie bedraagt in 2023: € 59,00 voor partnerlidmaatschap en € 38,50 voor individueel lidmaatschap. 
Het lidmaatschap van de PCOB loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd.       
Opzegging van het lidmaatschap per brief of per e-mail bij de secretaris, en wel vóór 1 december. 
  
Persoonsgegevens van de leden worden beheerd door de secretaris. De leden hebben het recht deze gegevens op te   
vragen en in te zien. Ook kan een verzoek tot wijziging gedaan worden. Er wordt binnen de afdeling verantwoord en      
vertrouwelijk met persoonsgegevens gehandeld. Hiertoe heeft het bestuur een privacy statement opgesteld dat op 25 juni 
2018 is vastgesteld. 

mailto:voorzitter@pcobkrimpen.nl
mailto:nicoicvjanneke@solcon.nl
mailto:aroosedercksen@yahoo.com
mailto:secretariaat@kbo-pcob.nl
http://www.kbo-pcob.nl
http://www.pcobkrimpen.nl
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